Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Omgeven door de liefde van ons allen
is van ons heengegaan

Michel Scheer
“N

Maria Kelders

Lid van De St. Jansstappers

Hij werd geboren te Essen op 21 november 1949 en is
zacht van ons heengegaan in wzc Beukenhof te Kalmthout
op 7 mei 2026.

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid
te nemen van Michel, ons pa, bompa tijdens
de uitvaartdienst in de kerk van
St.-Jan de Doper te Essen-Wildert, op
zaterdag 16 mei 2026 om 11 uur,
waarna we hem te rusten leggen op
de plaatselijke begraafplaats.

Gelegenheid tot condoleren achteraan de
voornoemde kerk vanaf 10.40 uur.

U kunt Michel nog een laatste maal groeten in het
rouwcentrum Hensen, Stationsstraat 96 te Essen
op woensdag a.s. van 19.00 tot 19.30 uur.

Michel zal altijd verder blijven leven in de harten van:

Maria Kelders
zijn echtgenote

Luc en Ann Scheer - Konings
Lani
Romina en Marijn

Marc Scheer
Nina
Nore

zijn kinderen en kleindochters

Delen mee in dit verdriet:

Zijn zussen, schoonbroers en schoonzussen.
De neven en nichten.

De families Scheer, Kelders, Van Loon, Tjoens.

Rouwadres: Familie Scheer - Kelders
p/a Begrafenissen Hensen
Stationsstraat 98, 2910 Essen
Online condoleren: www.begrafenissenhensen.be

Begrafenissen Hensen Essen: 03 667 20 95
www.begrafenissenhensen.be



